Winter nieuwsbrief 2017/2018

Amsterdam, 21 januari 2018
Hoi allemaal,

Het nieuwe jaar is begonnen. Wij wensen jullie alle goeds voor 2018 én vooral dat ieders
mooiste dromen mogen uitkomen!

Wij willen iedereen vanuit heel ons hart bedanken voor de geweldige steun aan het
project. We hebben in Nepal het 6-jarig bestaan van het kinderhuis HOPE-foundation Nepal
én van de stichting Pennywhistle Project kunnen vieren. Dat was niet mogelijk geweest
zonder jullie! In deze nieuwsbrief zal ik schrijven over de situatie rond het kinderhuis van de
HOPE-foundation familie en over mijn reis naar Nepal van 8 t/m 29 november 2017.

De eigenaresse wil het kinderhuis nog steeds verkopen. Samen met Bini heb ik met
haar gesproken. Er is 5 maanden uitstel gekregen. De HOPE-foundation familie mag t/m
april 2018 in het huis blijven wonen! Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. In de tussentijd
Zijn we bezig te onderzoeken wat de beste oplossing voor het kinderhuis is. Op 5 april zullen
wij een presentatie geven over de situatie rond het huis bij de Rotary club van Hillegom en
Lisse. Ook zijn er 44 fondsen in Nederland aangeschreven met het verzoek om een bijdrage
voor de eventuele aankoop van het huis. We wachten nog op reacties van een aantal
fondsen. De vraagprijs van het huis met zijn 8 kamers en een flinke tuin er om heen bedraagt
120.000 euro. Tijdens mijn reis heb ik diverse deskundigen gesproken om tot de conclusie te
komen, dat dit een redelijk bedrag is voor deze locatie aan de rand van Kathmandu. De
prijzen zijn hoog in dit gedeelte van de stad. Als het niet lukt om het huis aan te kunnen
kopen, dan zal er een ander huurhuis gevonden moeten worden. Hoe dan ook blijft het
bedrag voor de huur beschikbaar. Wij zijn op alles voorbereid. De HOPE foundation familie is
safe en hoewel het wellicht niet zo eenvoudig is om een vergelijkbaar vrijstaand,
‘aardbevingsproof’, mooi huis te vinden in dezelfde buurt én dichtbij de school, doen we ons
uiterste best om een goede oplossing te vinden.
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De kinderen van HOPE-foundation familie op weg naar school; Achterste rij Akash A, Prkash, Kabir,
Sylvia, Lakshmi, Akash D, Binod, Manish, voorste rij: Ashmita, Kristina, Abhi, Dawa en Karishma;
ledereen heeft ook dit jaar weer goed zijn best gedaan, alle kinderen hebben hun examens gehaald!

Mocht je zelf ideeén hebben voor fondsenwerving of het leuk vinden om mee te helpen,
schroom dan niet om contact op te nemen met Alice. Of wil je zelf iets op touw zetten zoals
b.v. sponsor-loop, benefietconcert, cake verkoop etc. Voel je vrij! Mocht je
mensen/bedrijven/organisaties weten of zou je zelf willen/kunnen investeren in dit mooie
project, laat het dan ook weten.

Foto’s van Kristina’s eerste verjaardag sinds zij in het kinderhuis wont; de slaapkamer van de kleine

jongens; het kinderhuis met de speelplaats en een trotse Bini in de keuken met haar 1° zelf gebakken
chocolade taart voor Kristina’s verjaardag.

De kinderen maken het heel goed. De oudste kinderen, nu 12-13 jaar oud. Zij beginnen een
beetje te puberen. Alle kinderen zijn veel bezig met de computer, met muziek en dans, met
tekenen en met hun huiswerk. Ze helpen goed mee in huis, met schoonmaken, met de
boodschappen, met koken en met andere klussen die gedaan moeten worden in een groot
gezin. Het is heel erg leuk om te zien, hoe de kinderen zich ontwikkelen en ieder jaar in alle
opzichten een stukje gegroeid zijn. Zij maken het grootse deel van de tijd een gelukkige
indruk.

De kinderen wilden heel graag picknicken als uitje van dit jaar. Er is een grote bus
gehuurd zodat er ook wat vriendjes, een neefje en een nichtje van Bini én de meisjes die zo
trouw helpen met het huiswerk mee konden op deze gezellige dag.
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Het was één groot feest! We hebben eerst een Boedistische tempel bezocht. Vervolgens heerlijk
gegeten, gedanst en gespeeld. Bij gebrek aan een badminton shuttle bleek dat je prima kon
badmintonnen met een plastic bekertje.

De eerste week reisde Geertje de Goede met mij mee. Geertje heeft vrijwel iedere dag met
haar ‘Tekenkoffer’ de kinderen op heel creatieve wijze mandala’s leren tekenen. ledereen
heeft daar enorm van genoten. Zelfs na een lange dag op school wilden de kinderen heel
graag tekenen en wat waren ze blij met hun potloden en papier! Dank je wel Geertje voor je
bijzondere en liefdevolle manier van Zijn met de kinderen.

Dawa apetrots met zijn mooie mandala; Geertje die uitlegt hoe de kinderen zelf met een passer en
kleurpotloden een prachtige mandala kunnen maken.

De laatste anderhalve week reisde Mariette Hamaker met mij mee. Het was een gezellig
weer zien in het kinderhuis. Net als vorig jaar hebben Mariette, die ook huisarts is, en ik de
medical check in het kinderhuis gedaan. De kinderen zijn in goede conditie en ze zijn
allemaal een stuk gegroeid. Degenen, die er het kortst wonen, moeten nog altijd wat extra bij
eten om de tekenen van ondervoeding te laten verdwijnen. De ervaring heeft geleerd, dat dit
zo’'n twee jaar duurt! Ook in Nepal houden niet alle kinderen van groente...... en moeten zij
actief aangemoedigd worden om gezond te eten!

Dr Mariette en dr. Alice in actie, veel dank Mariette voor je fijne hulp, voor je meedenken en je
gezelligheid!

Samen met Bini heb ik Sangita in de afkick kliniek bezocht. Sangita is de moeder van drie
van de kinderen die in HOPE-foundation familie wonen. Sangita was heel erg blij om ons te
zien. Zij wil iedereen die meehelpt om haar deze kans op herstel te geven enorm bedanken.
Fysiek is zij goed opgeknapt. Momenteel is zij hard bezig om ook geestelijk verder te
groeien, zodat zij over 5 maanden, na één jaar opname in de kliniek, haar leven weer
zelfstandig kan oppakken. Bini bezoekt haar regelmatig en neemt dan ook haar kinderen



mee. Sangita mist haar kinderen erg. In de Kliniek krijgt zij de mogelijkheid tot sporten,
cognitieve therapie en ook wordt er aan yoga gedaan.

De afkick kliniek met het sportveld er voor; Alice, Sangita en Bini aan de thee in de kliniek.

Ook dit jaar kwamen er weer veel heel bruikbare spullen mee uit Nederland: kleding, eigen
gebreide mutsen, sjaals, sokken, 2 laptops en een smartphone. Er ging een groot gejuich op
bij het uitpakken van al deze mooie spullen! De ‘oude’ desktop computer is gerepareerd. De
kinderen delen nu samen 2 computers. Bini heeft nu haar eigen laptop voor ‘papierwerk en
administratie’. “A dream came true”. Heel veel dank aan een ieder, die hier aan bijgedragen
heeft. Er zijn 10 paar nieuwe schoolschoenen en 6 school-truien gekocht. Ook zijn er wat
keukenspullen aangeschaft tijdens mijn reis. Later deze winter, die dit jaar erg koud is in
Nepal, heeft Bini nieuwe, warme dekens en lakenhoezen voor erom heen aangeschaft. De
oude dekens nu zo’'n 4 jaar oud, zijn verwassen, versleten en inmiddels te koud voor de
winter geworden.




Foto van de kinderen met de nieuwe schoolschoenen en met hun door de breiclub uit Haarlem
gebreide mutsen en sjaals, een vrolijk en fleurig plaatje!

Omdat het dit jaar tijdens mijn bezoek geen vakantie was, konden we op een ochtend samen
met de kinderen mee naar school. Dit was erg leuk. Wij hebben voor de eerste keer het
schoollied ‘live’ horen zingen. Het schoollied is indertijd professioneel opgenomen in een
studio, dankzij een donatie van Stichting Pennywhistle Project. Ook hebben wij het muziek
lokaal bewonderd. De hoofdmeester is erg dankbaar voor de hulp van Pennywhistle Project
voor het inrichten van het lokaal en voor de muziek instrumenten. Later bleek dat er behoefte
is aan een sound-syteem, twee goede boxen en 10 microfoons voor het muziek onderwijs.
Stichting Pennywhistle Project heeft besloten om de school hiermee te helpen.

Foto van alle kinderen op het schoolplein, elke ochtend eerst rek-oefeningen, dan het Nepalese
Volkslied gevolgd door het schoollied (gecomposeerd door Mr Dibesh, hoofdmeester); Mr Dibesh en
Alice in het muzieklokaal, alle klassen hebben 2x week muziekles; foto van de nieuwe boxen en
microfoons; uiteraard bezochten we alle klas lokalen van de kinderen, dit is de klas van de oudste
jongens, Bini, Geertje en Anne Schaeffer waren ook mee naar de Hamro Sunshine school!

Bini is hard aan het werk om de registratie van het kinderhuis compleet te maken. Het
kinderhuis HOPE-foundation Nepal is geregistreerd. Echter de HOPE-foundation staat
geregistreerd als een inloop-centrum voor kinderen die verslaafd zijn aan lijm, alcohol en
andere drugs. Om permanente bewoning goed te kunnen registeren in Nepal moet er een
nieuwe stichting worden opgericht. Bini heeft de kinderen gevraagd welke naam zij zouden
kiezen. De naam, die door de kinderen gekozen is, is ‘Lotus family’. Heel erg symbolisch
voor de weg die de kinderen zijn gegaan. De kinderen kwamen van ‘HOPE’ tot volle bloei nu.



En zij vormen samen een geweldige familie. De lotus is eenzelfde soort plant als de lelie in
Nederland. Vanuit de modder in het water ontwikkelt de plant zich tot een prachtige bloem.

Foto van Keshan, één van de huiswerkmeisjes die overigens met allerlei dingen helpen in huis, met de
nieuwe dekens en een hele blije foto van de kinderen, die eindelijk weer lekker warm kunnen

Wij zullen jullie allemaal op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de situatie rond het
kinderhuis. Nogmaals vanuit heel ons hart heel veel dank aan een ieder die het project een
warm hart toedraagt en meehelpt om dit alles te realiseren!

Met warme groeten namens de stichting Pennywhistle Project,

Leslie Midghall, voorzitter stichting Pennywhistle Project, community worker
Alice Konijnenberg, secretaris stichting Pennywhistle Project, huisarts

Voor meer informatie voel je vrij om contact te leggen met
Alice Konijnenberg, email: info@pennywhistleproject.com of alicekonijnenberg@hetnet.nl;
tel: 06-25201481

Zie ook:
1. www.pennywhistleproject.com
2. Facebook pagina Pennywhistle Project en persoonlijke pagina’s Alice Konijnenberg
en Leslie Midghall

Bankrekening Pennywhistle Project Foundation: ING t.n.v. Stichting Pennywhistle Project, te
Amsterdam IBAN nummer NL 22 INGB 000 747 68 69;


mailto:info@pennywhistleproject.com
mailto:alicekonijnenberg@hetnet.nl
http://www.pennywhistleproject.com/

Kleine samenvatting met daarin de belangrijkste doelstellingen van onze stichting:

De Pennywhistle Project Foundation is een kleine stichting, die actief is met projecten vanuit
het hart rond kinderen en families, die op straat wonen en/of die op straat gewoond hebben.
We zijn betrokken bij (diverse) kinderhuizen, zoals de HOPE-foundation Nepal, primairy
health care-, water projecten, hulp na de aardbeving en educatie (Hamro Sunshine School
en individuele scholing). Ook gebruiken wij muziek en toneel in ons werk.

Op de volgende vier manieren kan je als je wil en je kan het je veroorloven de Pennywhistle
Project Foundation en het kinderhuis steunen:

1. kosten van huur, water gas en licht (10 euro per maand).

2. sponsoring van één kind kosten van papier, pennen, kleding en medische kosten (35
euro per maand). Uiteraard is een groter of kleiner bedrag ook mogelijk.

3. Eenmalige giften zijn ook altijd zeer welkom voor eenmalige kosten die er zijn. Dit
geld wordt meestal gebruikt voor heel praktische hulp en extra kosten rond het
kinderhuis. Of voor eenmalige andere projecten als daar voldoende geld voor
beschikbaar is.

4. Bijdrage in de aankoop van het kinderhuis, graag bij overschrijving vermelden:
aankoop kinderhuis.



